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Colofon

TWR laat wereldwijd het Evangelie  
van Jezus Christus horen via de media, 
waaronder radio. Het doel is de kerken  
te helpen bij het vervullen van Christus’
opdracht alle volken tot zijn discipelen  
te maken. Voor een aanzienlijk deel van 
de wereldbevolking zijn de uitzendingen 
van TWR een unieke mogelijkheid om 
naar het Woord van God te luisteren. 
TWR zendt niet alleen eigen program-
ma’s uit, maar ook die van protestants 
christelijke organisaties en kerken. TWR 
is een onafhankelijke, internationale 
organisatie.
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Bijzonder verhaal
Bij TWR weten we van bijzondere verhalen op allerlei gebied. 
Vooral als je op reis gaat en de verhalen en getuigenissen  
van onze collega’s en luisteraars hoort. Maar ook dichter  
bij huis zien we hoe God werkt. In de tijd dat we ons idee  
van een belevingscentrum ontwikkelden, verrees op slechts  
een steenworp afstand van ons kantoor een gebouw dat 
precies groot genoeg bleek te zijn om onze visie te verwezen­
lijken. De eigenaar wist dat niet, wij wisten het niet, maar God 
wist ervan. En heel bijzonder was ook de manier waarop we 
uiteindelijk de huurder van het pand konden worden, ondanks 
het feit dat veel gegadigden ons al voor waren geweest.

Maar bij alle verhalen moeten we niet het meest bijzondere 
verhaal uit de wereldgeschiedenis vergeten. Dat is het verhaal 
van onze Heere Jezus Christus, die als een baby naar deze 
aarde kwam. Hij heeft onder ons gewoond! Het verhaal hoe hij 
heeft geleden en door de dood is heengegaan om ons mensen 
te redden. Het is zo bijzonder, dat wij dat elke keer op allerlei 
manieren willen vertellen. Dat is onze roeping. We gebruiken 
er de moderne media voor, om het juist daar te laten klinken 
waar dat bijzondere verhaal nog niet geklonken heeft.

En zo ontstaan opnieuw bijzondere verhalen. Van mensen die 
horen, die zo tot geloof komen en een nieuw en ander leven 
gaan leiden. Die zelf ook ingeschakeld worden om dat verhaal 
met anderen te delen. Zo is het bijzondere verhaal weer 
rond en komen we uit bij het begin van dit voorwoord. Bij de 
getuigenissen die we horen van onze luisteraars en collega’s. 
Het bijzondere verhaal van hoe God werkt in de harten van 
mensen, ver weg én dichtbij. Wereldwijd!

Hubrecht Smits
Directeur TWR

VOORWOORDINHOUD
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Aangrijpend zijn de verhalen van de christenen die 
worden opgepakt en gemarteld; met anderen is het 
contact ineens verbroken en moeten we maar raden  
wat er is gebeurd.

Een van de luisteraars vertelde dat zijn buren graag 
contact met het team zouden willen, maar dat contact 
niet durven te leggen. Ze luisteren wel trouw naar de 
programma’s, maar doen dat in het diepste geheim.  
Een andere luisteraar zegt dat hij geen contact meer  
kan krijgen met zijn vriend, een trouwe christen. Hij 
vreest dat zijn vriend niet meer leeft, omdat hij in zijn 
dorp met veel tegenstand te maken had.

Hoopgevende berichten
Hoewel de situatie in Afghanistan zelf heel ernstig is, 
krijgen we ook hoopgevende berichten uit het buurland 
Pakistan. Veel Afghanen zijn naar dit land gevlucht en 
komen daar in contact met het TWR-team. Ze vertellen 
dat ze jarenlang hebben geluisterd naar de programma’s, 
maar dat ze toch vasthielden aan de islam. Nu hebben  
ze de mogelijkheid tot persoonlijk contact en dat is het 
zetje dat ze nodig hebben om echt geïnteresseerd te 
raken. Diversen zijn tot geloof gekomen en doen nu  
Bijbelstudie door in groepjes bij elkaar te komen en eerst 
te luisteren naar een programma van TWR.

Ook bemoedigend is het feit dat TWR sinds de zomer 
van 2022 een programma uitzendt in het Hazaraqi.  
Deze taal wordt door de Hazaren gesproken die in 
Afghanistan en omliggende landen wonen. Zo wordt 
weer een nieuwe bevolkingsgroep bereikt met de  
boodschap van verlossing die bij Jezus te vinden is.  
TWR zet tegenover de constante dreiging een constante 
uitzending van hoopgevende programma’s!

de tijd om in gesprek te gaan. Soms blijven luisteraars  
de programma’s volgen en veranderen hun gedachten, 
in andere gevallen verbreekt men de verbinding en is  
er geen contact meer.

Bemoedigend is het getuigenis van een jonge vrouw  
van 28. Ze ziet een opmerkelijke verandering in het 
leven van haar moeder, omdat die uit een speciaal  
boek leest. Als haar moeder niet thuis is, gaat ze op  
zoek naar het boek om het stiekem zelf te lezen. Ze 
ontdekt dat het de Bijbel is en gaat met haar moeder  
in gesprek. Die stimuleert haar verder te lezen en te  
luisteren naar het TWR-programma Hoop voor Vrouwen. 
Langzaam leert ze Gods liefde te zien en dat verandert 
ook haar leven.

Situatie Afghaanse christenen
TWR zendt niet alleen programma’s uit om mensen 
bekend te maken met het Evangelie, maar ook program-
ma’s die verdieping bieden aan hen die christen zijn 
geworden. Meestal kunnen mensen niet naar de kerk  
en zijn deze programma’s het enige geestelijke voedsel 
dat er is. Van hen horen we hoe moeilijk ze het hebben 
en dat ze streng in de gaten worden gehouden.  

Luisteraarsreacties
Ongeveer de helft van de luisteraarsreacties die vorig 
jaar binnenkwamen bij het Afghaanse TWR-team maakt 
melding van geweld en onveilige situaties als mensen 
luisteren naar de programma’s van TWR. Sommigen 
verliezen hun baan als ontdekt wordt dat ze christelijke 
programma’s luisteren. Regelmatig klinkt in die reacties 
ook de vraag of TWR voor de aanwezige christenen  
een bemiddelende rol kan spelen bij het ontvluchten 
van het land. 

Een deel van de luisteraars is duidelijk geen christen. 
Toch luisteren ze met interesse naar de programma’s, 
maar ze stellen ook kritische vragen. De meest gestelde 
vraag is waarom er geciteerd wordt uit de Bijbel, terwijl 
het volgens die luisteraars toch algemeen bekend is dat 
dit boek volkomen achterhaald is. Het kan niet tegen  
de Koran op. Dat is wat er geleerd wordt in de islam,  
die de Bijbel tot verboden boek verklaart. Het team 
beantwoordt elke vraag of reactie geduldig en neemt  

Hoopgevende programma’s 
als antwoord op de  
constante dreiging 

Waar het Evangelie 
klinkt in de moedertaal, 

worden mensen 
geraakt in hun hart!

Het was bijzonder nieuws toen Open Doors bekendmaakte dat Afghanistan niet langer op  
plaats 1 van de Ranglijst Christenvervolging staat, maar zelfs gezakt is naar plaats 9.  

Toch is de situatie voor christenen in dit land niet minder zwaar geworden.  
Hoe ervaren de TWR-luisteraars dat? Is er nog hoop voor Afghanistan?

AFGHANISTAN

Help mee!
Steun het 
werk van  
TWR in

Afghanistan.

AFGHANISTAN
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TWR heeft een sterke partner in Turkije,  
die op dit moment de handen vol heeft aan  
de gevolgen van de aardbevingen van februari 
2023. Deze mediaorganisatie van Turkse  
christenen, waarmee TWR al langer samen­
werkt, biedt nu enerzijds nazorg voor  
getraumatiseerde luisteraars. Anderzijds  
werd de organisatie zelf ook getroffen. God  
zij dank, geen van de medewerkers raakte 
gewond, maar het gebouw van een van de  
studio’s is verzakt. Er was dankbaarheid toen 
medewerkers de apparatuur eruit konden 
halen. Maar nu moet een container tijdelijk de 
nieuwe studio worden. Bid u mee voor fondsen 
voor zo’n container, en ook voor een nieuwe 
permanente studio-locatie? De zendmast 
staat ferm overeind en ondanks tijdelijke  
uitval is de verwachting dat die kan blijven  
uitzenden. Daarnaast gaat de online bediening 
door. De directeur: ‘Dit is een zaak van de 
lange adem. Het gaat niet om gebeurtenissen 
van vandaag of morgen, maar om de zielen van 
mensen, om hun innerlijke herstel. Het gaat 
over opwekking en geestelijke vernieuwing.’

En Syrië dan?
Rampspoed is de bevolking in het aard-
bevingsgebied in Syrië niet vreemd. Door 
oorlogsgeweld is daar al jaren sprake van een 
getraumatiseerde bevolking en onvoorstelbaar 
leed. Daardoor weten we dat mensen juist te 
midden van de wanhoop hunkeren naar hoop 
voor het heden en zekerheid voor de eeuwig­
heid. De Arabische collega’s blijven het  
Goede Nieuws verspreiden en voeren vele 
(online) gesprekken.

Aardbevingen Turkije
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'VERANDERING IS DUS TOCH MOGELIJK.'

Voorbeeld van zo’n getuigenis  
op een audiospeler:

‘Mijn naam is Dmitry. Misschien herken  
je jezelf in mijn verhaal. Op mijn  

negentiende kwamen we naar Israël.  
Mijn vader dronk te veel en ik was  

altijd een rebel. Bij ons thuis werd veel 
gescholden en zelf vloekte ik ook als een 

bootwerker. Uit heimwee ging ik samen met 
een Russische vriend drinken en later werd 
ik drugsgebruiker en zelfs dealer. Ik wist 
weinig van God, maar het verhaal over  

zijn genade was altijd zo overweldigend.  
Ik begreep dat gewoon niet van Hem.  

Nu weet ik dat ik er met mijn gedachten 
altijd naast heb gezeten. God heeft mij 
beschermd tegen de dood. Aan Hem geef 
ik nu alle eer, gezien alle wonderen die in 
mijn leven gebeurd zijn. Wil je meer horen? 

(…)’

Medewerker Leonid vertelt: ‘Ik selecteer vooraf geen mensen 
om een speler te geven. Het gebeurt door de Heilige Geest, 
vaak na een serieus gesprek in de trant van: “Ik ben dit leven 
beu”, “Het leven is oneerlijk”, “Ik wil dood”. Ik weet niet van 
een leven dat al drastisch veranderde door een audiospeler, 
maar ik vertrouw op Gods principe van ‘het zaad zaaien’. 
Dat zal uiteindelijk vruchten opleveren. Ook al springen 
de verslaafden geen gat in de lucht als ze een speler krijgen  
- hun levens worden beheerst door drugs of alcohol - toch 
gaan we door. Ik krijg wel regelmatig terug dat iemand er 
hoop uit put: “Verandering is dus toch mogelijk”.’

Land van melk en heroïne

Bid mee 
voor de 

aan lager wal  

geraakten 
 van Israël.
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Tegen vrouwenhandel
TWR lanceerde samen met haar Turkse partner 
een website voor vrouwen op Cyprus, in het 
bijzonder hen die vastzitten in uitbuiting en 
(gedwongen) prostitutie. Helaas behoort 
Cyprus tot de landen waar dit vaak voorkomt. 

De website biedt podcasts, artikelen 
en de mogelijkheid voor contact: 
www.umutkoprusuonline.com

Bent u weleens naar Israël geweest voor een 
rondgang langs Bijbelse plaatsen? Voor sommige 
Israëli’s is het Beloofde Land een naargeestig 
eindstation geworden. Gevangen in verslaving dwalen 
ze dakloos rond. Toch is er hoop. Want de God van 
Abraham, Izak en Jakob heeft prachtige beloften, 
ook voor deze Joden. Daarom brengt TWR hen het 
Evangelie in samenwerking met Aviv Ministry.

Het zijn vaak Russische Israëli’s die aan lager wal raken. 
Waarom? Ten eerste zijn ze met velen; grofweg 18% van de 
totale Israëlische bevolking. Maar er is meer aan de hand.  
In Rusland zijn relatief veel alcohol- en drugsverslaafden, 
ook mensen met deels Joodse wortels. Zo komen er veel 
Russen naar Israël waarvan een deel al verslaafd is: ‘Ik was in 
Siberië al in talloze afkickklinieken geweest maar steeds viel ik 
terug. Ik dacht dat ik alles achter me kon laten door naar Israël 
te gaan. Maar de onderliggende oorzaken van mijn verslaving 
nam ik gewoon mee. Dus hier begon de ellende opnieuw.’

Afvoerput
Nergens in Israël is drugs zo gemakkelijk te krijgen als in 
een zuidelijke wijk van Tel Aviv. Hier is de afvoerput van 
Israël. Magere mensen lopen zwalkend over straat, steegjes 
liggen bezaaid met naalden en vuile condooms. In deze wijk 
runt Aviv Ministry een inloophuis. Dagelijks delen vrijwil
ligers van Messiaanse gemeenten eten uit. Er wordt geluis-
terd, gebeden, gezongen én getuigd van de hoop in Christus. 
Meerdere vrijwilligers en Leonid, de medewerker, waren 
ooit zelf verslaafd.

Getuigenissen 
TWR maakt het mogelijk dat Aviv Ministry audiospelers  
op zonne-energie kan uitdelen. Er staan vijf Russische 
getuigenissen op van 10 minuten, van ex-verslaafden die 
gered zijn door Jezus de Messias. Daarnaast bevat het  
apparaatje passende Bijbelteksten en Messias-belijdende 
muziek. 

Voorbeeld  
van een  

audiospeler.
Help mee!
Steun het 
werk van  
TWR in
Israël.

TWR India vierde in januari dat er nu program­
ma’s in maar liefst 150 talen zijn. In totaal 
worden in India 415 verschillende talen 
gesproken, waarvan Hindi de officiële taal is. 
TWR Nederland & België ondersteunt er 
diverse programma’s. Zo is een van de nieuw­
ste programma’s, in de Dakhini-taal, met 
behulp van een actie van Landelijk Contact 
Jeugdwerk (LCJ) gerealiseerd. Een bijzondere 
mijlpaal dus voor het TWR-team in India, dat  
in 1978 begon met het uitzenden van program­
ma’s in vijf talen. De 150ste taal is Nagamese, 
dat in Noordoost-India wordt gesproken.

Mijlpaal voor TWR India

FM-kans op Noord-Cyprus 
Op Noord-Cyprus (het Turkse en islamitische 
deel van het eiland) klinkt dit jaar voor het 
eerst via twee FM-zenders het Evangelie. 
Dat is voor de moslimwereld bijzonder. Een 
FM-zendmast staat vanwege het ‘geringe’ 
bereik namelijk bijna altijd in het gebied 
waarvoor de uitzendingen bedoeld zijn. 
Daarom wordt een christelijke boodschap  
op een FM-zender in zo’n omgeving meestal 
niet getolereerd. Een buitenkans! 
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Bezoek Missie & Media  
en stap in de bijzondere 

wereld van zending

Scan me

Kom mee 
en start de 
beleving nu! 
Reserveer 
je ticket.

Bij TWR staat deze vraag centraal. Om u een inkijkje te 
geven in het werk dat we doen, hebben we in 2020 een 
uniek belevingscentrum geopend: Missie & Media. Hier 
stapt u letterlijk in de wereld van zending via de media! 

Inmiddels hebben mensen uit heel Nederland (en daar
buiten) en van alle leeftijden Missie & Media weten te 
vinden. Zij maakten kennis met verschillende culturen  
en doelgroepen en stapten in de schoenen van onze 
wereldwijde luisteraars en medewerkers. Ze ontdekten 
welke media het meeste effect hebben in een bepaalde 
regio. Welke technische mogelijkheden zijn er? Is er ruimte 
voor evangelisatie of werkt de overheid dit tegen?

Werkelijk voor iedereen
Mirjam Barth, coördinator van Missie & Media, vertelt: 
‘Toen we de plannen voor het centrum ontwikkelden, 
was ons uitgangspunt om een bijzondere beleving te 
creëren voor alle leeftijden en voor verschillende doel-
groepen. Dat is gelukt! We ontvangen onder andere 
gezinnen, scholen, kerkenraden, catechesegroepen, 

zendingswerkers en uitwisselingsstudenten. De reacties 
zijn enthousiast en maken duidelijk dat al deze doel-
groepen hun bezoek aan Missie & Media ook echt als 
een beleving ervaren.’

Een kettingreactie van ontwikkelingen
Toen het belevingscentrum werd geopend, stopte  
de ontwikkeling ervan niet. Zo is er een nieuwe audio-
game in gebruik genomen waarmee bezoekers zelf  
een radio-opname in de studio kunnen maken. 

Het enthousiasme van bezoekers werkt inspirerend, 
vertelt Mirjam. ‘Inmiddels hebben we hier zelfs  
kinderfeestjes gevierd, zijn er al diverse familiedagen  
in Missie & Media gehouden en bieden we tegenwoordig 
een bezinningswandeling aan. Tijdens schoolvakanties 
zijn er speciale activiteiten waarvoor kinderen zich  
individueel of in groepjes kunnen aanmelden. 
Missie & Media wordt hierdoor, behalve een belevings-
centrum, ook steeds meer een plek voor ontmoeting.’ 

Leven na de Pandemie
Afgelopen jaar is er een vervolg gemaakt  
op de Chinese serie Van Wanhoop naar Hoop.  
Het heet Leven na de Pandemie. 
Een Singaporese predikant schreef hiervoor  
de scripts en gaat daarbij in op hoe we  
moeten reageren op het ‘nieuwe normaal’.  
Het programma wijst naar Jezus, Die kracht  
en vrede geeft om het leven hoopvol tegemoet 
te treden. De inspirerende inhoud is gepro­
duceerd door TWR Hong Kong en de eerste 
uitzendingen vonden begin 2023 plaats.

De Malediven
Achter de paradijselijke plaatjes van De  
Malediven schuilt grote duisternis. Op deze 
eilandengroep in de Indische Oceaan is het 
absoluut verboden het Evangelie te verkon­
digen of een Bijbel te hebben. Toch wil TWR  
dit jaar proberen een programma voor  
De Malediven uit te zenden. Dat is een enorme 
uitdaging, want het is erg lastig sprekers te 
vinden die het Divehi - de officiële taal - 
machtig zijn. Deze mensen lopen groot risico 
als ze meewerken en daarom haakt de een  
na de ander af.

‘Very informative 
and encouraging 

presentation.’ 
Twee bezoekers  

uit het buitenland.

Batam (Indonesië) was eind 2022 het toneel 
van de feestelijke inwijding van een nieuw 
TWR-radiostation. De zender en antenne 
staan op het eilandje vlak voor de kust van 
Singapore. Door deze locatie is het mogelijk 
grote delen van drie landen te bereiken: 
Indonesië, Singapore en Maleisië. Uitzendingen 
in het Indonesisch, Engels en Maleis maken 
het sindsdien mogelijk onbereikte mensen 
het Evangelie te brengen. De zender wordt 
geprogrammeerd als familiezender, waardoor 
ook niet-christenen luisteren en zo met het 
Evangelie in aanraking komen.

Groot bereik vanaf Batam

Hoe kunnen we mensen ver weg en dichtbij bereiken met het Evangelie? 
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Kinderfeestjes 
Inmiddels zijn er meerdere kinderfeestjes in  
Missie & Media gevierd en is voor de liefhebber  
een spannende (tijdelijke) escaperoom ontwikkeld 
om het feestje nóg completer te maken. 

Bezinningswandeling 
Om alle opgedane indrukken rustig te laten  
bezinken, kun je een bezinningswandeling maken. 
Je krijgt een rugtas mee waar alle benodigdheden 
in zitten. De route leidt over het prachtige land
goed rondom Huize de Schaffelaar. De bezinnende 
teksten en opdrachten nodigen uit tot gesprek, 
maar zijn ook geschikt voor individuele reflectie.

Familiedagen 
Juist omdat Missie & Media voor iedere leeftijd  
wat te bieden heeft, is het een geschikte plek  
voor een familiedag. Samen kijken we hoe we er 
een compleet en passend programma van kunnen 
maken – inclusief bijvoorbeeld een lekkere lunch. 

Mede dankzij Missie & Media raken steeds meer 
mensen op de hoogte van het belang van het werk 
van TWR, maar bovenal van wat God uitwerkt in  
de levens van luisteraars! 

‘Heel mooi! 
Leuke spellen en 

veel geleerd, 
bedankt!’ 

Familie M.



Een trainingsreis 
naar Gambia
Er kwam een speciaal verzoek om het 
programma De Weg naar Rechtvaardigheid 
in twee nieuwe talen in Gambia te gaan 
uitzenden: het Soninka en Koroninka. 
Behalve in Gambia worden deze talen in 
verschillende andere landen in West-Afrika 
gesproken. Hoewel Gambia niet tot de 
focuslanden van TWR Nederland behoort, 
werkten we graag mee aan deze vertaling. 

Met een hoofd vol kennis en een koffer vol 
audiomaterialen (37 kilo!) ging TWR-collega 
Joost Bastiaans op reis om de radiostudio in  
te richten en de vrijwilligers te trainen.

Inhoud van de training

• �Ochtendprogramma (theorie): 	  
De kracht van het medium radio 
Hoe bereik je de doelgroep(en) optimaal  
met het juiste taalgebruik en met de  
juiste inhoud? 

• �Middagprogramma (praktijk): 	 
Samen aan de slag om de apparatuur te  
leren kennen en te ontdekken waarvoor  
alle knopjes zijn. 

• �Examen:	  
Na 8 dagen intensieve training volgt  
het radio-examen dat bestaat uit:  
- het maken van een script 
- het maken van een jingle 
- het opnemen van de uitzending

• �Feest:			    
De hele crew is geslaagd! De studio kan 
in gebruik worden genomen en wordt 
overgedragen. Online radiostation  
Radio Gloria wordt gelanceerd. Feestelijke 
muziek schalt door de speakers en de  
taart wordt aangesneden. 

TWR in oorlogstijd 

Noodfonds
Enkele maanden na het begin van de oorlog deden 
we als TWR een oproep om bij te dragen aan een 
noodfonds. Daar is massaal op gereageerd.
Het geld is geïnvesteerd in diverse doelen. Zo is er 
een zender aangepast in Azië die met een nieuwe 
antenne nu ook Oekraïne bereikt. Verder heeft het 
Oekraïense team materialen aangeschaft voor het 
opzetten van een mobiele opnamestudio. Door 
de bombardementen is het team regelmatig verkast 
en zo kunnen ze toch makkelijk de apparatuur 
meenemen en doorgaan met opnames. 
Er is flink geïnvesteerd in digitale media en dat 
werpt veel vruchten af. De filmpjes en berichten die 
online verschijnen, worden vaak duizenden keren 
bekeken en veel gedeeld; binnen en buiten Oekraïne. 
Er zijn nieuwe teamleden bijgekomen, omdat er 
zoveel werk te doen is. Zij bezoeken kerken en scholen 
en bieden ook praktische hulp. 

Daarnaast moeten medewerkers in het onderhoud 
voorzien van hun eigen familie die soms voor een 
deel in het buitenland zit. Het noodfonds heeft in dit 
alles voorzien en het team is dankbaar dat het werk 
door kan gaan. Tegelijkertijd is er dankbaarheid over 
Gods bijzondere zorg: tot nu toe is geen enkel teamlid 
omgekomen, hoewel de bommen soms op zeer korte 
afstand insloegen. Iedereen kan zijn of haar werk 
nog doen. Dat neemt niet weg dat er veel druk op de 
medewerkers ligt. Ze leven bij de dag en de constante 
dreiging vergt veel van hen. Maar het team gaat 
onverminderd door met zijn werk, zeker via sociale 
media. Het Evangelie klinkt nog steeds!

Rusland
Dat geldt ook voor Rusland. Onze Russische partner 
ziet een toegenomen zoektocht naar antwoorden 
op zingevingsvragen en de programma’s die via 
FM-zenders worden uitgezonden krijgen veel  
respons. Juist in deze tijd is er behoefte aan troost  
en bemoediging vanuit het Woord. TWR blijft ermee 
doorgaan dat te bieden, ook nu, juist nu.

Belangrijke veranderingen
Voor de oorlog hadden de teams in Oekraïne, Belarus  
en Rusland hun eigen programma’s, die niet alleen in 
eigen land maar ook over de grenzen werden uitgezonden 
via radio en internet. Door de oorlog is het niet altijd 
mogelijk om via internet naar elkaars programma’s te 
luisteren. Daarnaast was het enige tijd niet mogelijk  
radio te gebruiken door storingen bij de zender. 

Inmiddels zijn de radio-uitzendingen weer goed 
georganiseerd en in Oekraïne is de internetbediening 
uitgebreid. Zo deelt het TWR-team via sociale media 
filmpjes en audioprogramma’s met een heel nieuw 
publiek. Ook zijn er radio’s uitgedeeld aan het front. 
Hiermee kunnen de luisteraars speciale programma’s 
voor traumaverwerking ontvangen en met behulp van 
SD-kaartjes luisteren naar programma’s uit Oekraïne.

EEN UPDATE OVER OEKRAÏNE
Kijk op

twr.nl/ua

De Russische invasie van Oekraïne in februari 2022 en de daaropvolgende hevige strijd heeft een  
totale ommekeer teweeggebracht in het werk van TWR in Oekraïne en de omliggende landen.  

De inkomsten uit eigen land vielen weg, terwijl de verschillende TWR-teams juist geconfronteerd werden 
met toenemende kosten. Een noodfonds van de internationale TWR-organisatie bracht weer wat licht  
aan de horizon. Daardoor konden de uitzendingen onverminderd doorgaan of zelfs worden uitgebreid,  

met een boodschap die aansluit op de hedendaagse harde werkelijkheid.

Check regelmatig onze 
speciale webpagina voor 
de laatste updates, interviews 
en achtergronden.
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Damla uit Oost-Turkije

‘Zes jaar geleden, toen ik nog in Izmir woonde, leerde ik de 
Heere kennen, maar door relatieproblemen werd ik zo 
gekwetst, dat ik me van God afkeerde. Een tijd later kwam  
ik in de gevangenis terecht. Daar ging ik overdag slapen en  
‘s nachts naar de radio luisteren, om te voorkomen dat andere 
mensen zich met mij zouden bemoeien. Het was geen goede 
plek om te zijn, met zoveel gevechten en geweld. Het beetje 
moed en hoop dat ik nog had, verdween, en ik verlangde naar 
de dood. Op een avond besloot ik wat droevige muziek op te 
zoeken, die bij mijn stemming paste, maar de knop van de 
radio kon niet verder dan Alef FM, dus bleef ik daar de hele 
nacht naar luisteren.

Ik nam het besluit om de volgende nacht zelfmoord te plegen, 
maar toen het eenmaal zover was, zette ik de radio aan die nog 
steeds op Alef FM stond afgestemd. Die avond werd een  
herhaling van de zondagse kerkdienst uitgezonden. Ik bleef 
luisteren… en besloot toen om géén zelfmoord te plegen...  
en daarna vertrouwde ik mijn leven opnieuw toe aan Christus.

Na mijn ontslag uit de gevangenis wilde ik op zoek naar het 
zendstation, in de stad Mardin. Ik wou deze mensen, die ik 
nog nooit had ontmoet, zo graag bedanken voor hun aandeel 

in mijn redding. Ze gaven zoveel om mij, en dat terwijl de 
mensen die ik wèl kende, zich nog nooit om mij hadden 
bekommerd. In de gevangenis had ik een ketting met een 
kruis eraan gemaakt, en ik voelde dat ik die aan de mede
werkers van Alef FM moest geven.

Dus ging ik naar Mardin en dwaalde een hele tijd in het oude 
gedeelte van de stad rond, terwijl ik aan voorbijgangers vroeg 
of ze wisten waar het zendstation was. Tenslotte zei iemand 
dat ik het adres op internet kon vinden, en toen zag ik dat  
het in het nieuwe deel van Mardin was en niet in het oude. 
Omdat ik geen geld meer had, moest ik dat hele eind lopen.
Toen ik eindelijk bij het gebouw aankwam, bleek de manager 
van het station niet aanwezig te zijn, maar zijn dochter wel.  
Ze kende de strikte voorschriften om nooit de deur voor 
vreemden te openen. Maar toch, om wat voor reden dan ook, 
opende ze de deur voor mij.

Ik ga nu naar de kerk in Mardin, maar binnenkort wordt er 
een nieuwe kerk geopend in het gebied waar ik woon. Ik 
luister nog steeds naar Alef FM; mijn favoriete programma’s 
zijn de zondagse diensten die ‘s avonds laat worden uitgezon-
den, en aanbiddingsmuziek.’

Samenwerken 
aan wereldwijde 
verkondiging 
van het Evangelie 

WERKEN BIJ TWR

Voor die missie zet TWR zich helemaal  
in. Via diverse media zijn er inmiddels  
programma’s beschikbaar in wel 190 
landen en ruim 300 talen. Uit de vele  
reacties en getuigenissen blijkt wat  
een impact deze programma’s hebben 
op de levens van de mensen. 

Nieuwe zendingswerkers
Om het werk in stand te houden en 
verder uit te breiden zijn veel werkers 
nodig. Niet alleen om het Woord te  
verkondigen, maar juist ook om het 
mogelijk te maken dat het Woord  
verkondigd wordt. Achter elk  
programma staat een team profes
sionals vanuit verschillende vakgebie-
den. In West-Europa is het opleidings-
niveau hoog, maar dat is lang niet 
overal zo. Voor lokale teams in het  
buitenland kan een Nederlandse  
deskundige veel betekenen, en door  
de samenwerking leer je ook weer van 
elkaar, zodat de mensen in het gebied 
nog beter bereikt kunnen worden met 
de boodschap van Hoop.

Roeping voor het zendingsveld?
Heb je er wel eens over nagedacht  
dat de kennis en ervaring, die je hebt 

Als je dit magazine leest, word je er weer bij bepaald hoe belangrijk het is dat  
het Woord van God in deze wereld wordt gehoord. Dat mensen uit alle volken, 
stammen en talen het Evangelie horen, kunnen groeien in hun geloof of in  
moeilijke omstandigheden bemoedigd worden vanuit de Bijbel. 

opgedaan in je opleiding en dagelijks 
werk, mede een reden kunnen zijn dat 
God je roept voor het zendingsveld? 
Het zendingswerk van TWR biedt veel 
mogelijkheden om je roeping te volgen, 
zowel voor korte (enkele maanden) als 
langere periodes (een jaar of meer). 

TWR-zendingswerkers doorlopen  
voorafgaand aan hun uitzending diverse  
trainingen om hen te ondersteunen bij  
onderwerpen als: fondsenwerving, een 
thuisfrontcommissie oprichten en het 
krijgen van inzicht in volken en culturen.
TWR is op zoek naar: mensen voor  
technische ondersteuning en onder-
houd (denk aan zendmasten), IT,  
grafische vormgeving, audio- en  
videoproducties, communicatie,  
financiële administratie, enz. Ook voor 
internationale stages zijn er mogelijk
heden. Bekijk de opties en vacatures  
op twr.nl/werken-bij-twr.

Als je je aangesproken voelt, ook  
als jouw expertise er niet direct bij 
staat, neem dan contact op met  
Aafke Woudstra voor een oriënterend 
gesprek: 0342-478432 of mail naar 
aafkewoudstra@twr.nl.
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Nederland
Kun je niet naar het buitenland, 
maar wil je wel graag meewerken 
aan onze internationale missie?  
Ook in Nederland zijn er verschil­
lende (vrijwilligers)functies. 
Kijk op twr.nl/werken-bij-twr.

Stage lopen in Nederland
TWR is een erkend leerbedrijf. 
Studenten met een mbo 3 of 4 
niveau van de opleiding economie 
& office kunnen een stage bij 
TWR volgen. Er zijn bijvoorbeeld 
stagemogelijkheden op het gebied 
van: communicatie en office  
management. Interesse? Bel ons 
op 0342-478432 of stuur een 
e-mail naar aafkewoudstra@twr.nl.

Aanrader
De podcastserie Op Koers laat je 
nadenken over allerlei aspecten 
rondom ‘Gods plan in je leven’. 
Dat kan je wellicht verder helpen.  
Luister in de TWR-app of op  
twr.nl/op-koers.

MIJN VERHAAL
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01  Afghanistan
Afgelopen jaar is het aantal  
programma’s uitgebreid. Bid dat 
veel Afghanen geraakt worden 
door het Evangelie van Jezus 
Christus en tot geloof komen. Met 
name onder gevluchte Afghanen 
zien we een toegenomen interesse 
in het Woord.

02  Algerije 
De christenvervolging in Algerije 
gaat door, vooral onder de grote 
Kabyle (‘Berber’) bevolkingsgroep. 
De afgelopen jaren is meer dan 
een dozijn kerken gesloten. Bid 
voor het team dat zelf tot dit volk 
behoort en via internet en huis
bezoeken de mensen dient.

03  Arabische wereld 
Doordat TWR actief is op sociale 
media, vinden elk jaar vele tiendui-
zenden contactmomenten plaats 
met het publiek. Dank God voor 
deze kansen en bid dat deze korte 
momenten doorgroeien tot 
contact dat levensveranderend is.

04  Bangladesh
Het aantal luistergroepen blijft 
groeien en het team is nu gestart 
met speciale groepen voor 
moslims. Bid om rijke zegen voor 
dit project en om wijsheid voor  
het team in het aansturen van 
deze groepen.

05  België
Onze Vlaamse podcasts zijn  
erg populair. Bid dat het team 
creativiteit blijft houden om 
nieuwe podcasts te ontwikkelen. 
Bid ook om een zegen voor deze 
programma’s, zodat ze breed 
beluisterd worden en de luiste-
raars in hun hart raken.

08  Gambia
In Gambia kwam met steun van 
TWR een nieuwe studio tot stand. 
Hier worden programma’s 
gemaakt voor Gambia en wellicht 
voor andere delen van West-
Afrika. Bid voor deze nieuwe 
bediening en bid voor het streven 
naar het verkrijgen van een 
FM-licentie.

09  India
Begin 2023 vierde het team van 
India dat er inmiddels in 150 talen 
programma’s worden gemaakt. 
Dank voor deze mijlpaal en bid dat 
deze programma’s goed gehoor 
vinden en harten mogen raken. 
Miljoenen Indiërs kennen Jezus 
nog niet.

10  Indonesië
Bid voor de vele programma’s  
die er in dit uitgestrekte land zijn. 
Via radio en internet kunnen  
vele mensen het Evangelie horen.  
Bid ook voor het nieuwe FM-
station, dat niet alleen delen  
van Indonesië bereikt, maar ook 
Singapore en Maleisië.

11  Irak
In een gevangenis in Irak werd  
in 2022 een groepje mannen 
christen via het luisteren naar 
TWR-uitzendingen. Bid voor deze 
mannen: dat ze het goede nieuws 
verder delen, in of buiten de 
gevangenis, en dat hun omgeving 
de verandering ziet en zelf ook op 
zoek gaat.

12  Iran
Steeds meer Iraniërs keren open-
lijk de (strenge) islam de rug toe. 
Maar wat dan? Prijs God voor de 
openheid en vraag dat Hij met zijn 
Heilige Geest Iraniërs op de weg 
naar Jezus leidt en dat het werk 
van TWR daarin een schakel is.

13  Israël
Bid voor alle Israëli’s die horen 
over het goede nieuws van Yeshua 
Messiah: van de verslaafde dak
lozen in Tel Aviv die we audio-
spelers geven, tot de orthodoxe 
Jood die op onze website stuit.  
Bid ook voor de Messiaanse  
Joden die de nazorg doen.

14  Jemen
In 2023 hoopt het Jemen-team 
duizenden SD-kaartjes te ver-
spreiden via haar netwerk in het 
hele land. Dank de Heere voor de 
moed bij de vrijwilligers om 
eropuit te trekken, ondanks de 
gevaren van oorlog en vervolging. 
Bid voor vruchtbare grond.

06  China
In dit immense land regeert de 
overheid met steeds hardere 
hand. Bid om creativiteit bij het 
verspreiden van de programma’s 
en dat ondanks de aangescherpte 
regels velen ze toch zullen  
beluisteren.

07  Ethiopië
In Ethiopië zendt TWR programma’s 
uit voor moslims via kortegolfradio 
en internet. De partnerorganisatie 
in Ethiopië ontvangt op een uit-
zendavond gemiddeld meer dan 
50 reacties. Veel moslims staan 
open voor het Evangelie; het komt 
voor dat complete luistergroepen 
tot geloof komen en zich laten 
dopen. Dank God hiervoor.

Gebedskalender Bid en dank mee
voor de luisteraars en 

TWR-medewerkers wereldwijd

19  Nederland
Via internet, podcastkanalen en 
onze app zijn diverse programma’s 
te beluisteren. Bid dat deze pro-
gramma’s tot zegen zijn voor 
zowel gelovigen als ongelovigen. 
Bid ook om zegen voor ons bele-
vingscentrum Missie & Media en 
de daarbij betrokken vrijwilligers.

25  Rusland
Hoewel het strak geleide land in 
oorlog is, gaat het team gewoon 
door met het maken van pro-
gramma’s. Via internet, apps en 
diverse FM-stations klinkt dage-
lijks het Evangelie. Bid dat dit 
gezegend wordt en luisteraars bij 
Jezus brengt.

26  Senegal
In Senegal zendt TWR program-
ma’s uit via een christelijk  
FM-station, waarvan er onlangs  
verschillende zijn gestart. Dank 
God  hiervoor. Bid dat vele Sene
galezen hierdoor het Evangelie 
mogen horen in hun eigen taal.

28  Sri Lanka
Via luistergroepen horen diverse 
Sri Lankanen het Evangelie. De 
meesten zijn via een christelijke 
buur of vriend uitgenodigd mee te 
luisteren. Bid dat christenen de 
moed houden anderen uit te 
nodigen.

29  Syrië
Sommige delen van Syrië krijgen 
ramp op ramp: oorlog én aardbe-
ving. Het is om moedeloos van te 
worden. Bid dat nog meer Syriërs 
via de (online) uitzendingen echte 
hoop in Christus vinden.

30  Tadzjikistan
Onze adzjiekse programmamaker 
doet zijn werk in het geheim. Een 
zekere dreiging van de kant van 
fundamentalistische moslims en 
van de overheid is er altijd. Dank 
God voor zijn dapperheid en vraag 
Hem om bescherming. 

27  Soedan
Dank God voor de trouwe arbeid 
van de Soedanese voorganger en 
zijn vrouw die middels hun netwerk 
het Evangelie delen met moslims. 
Ook rusten ze christenen toe en 
delen radio’s uit. Bid dat de  
uitzendingen zegenrijk zijn.

20  Nepal
In Nepal is slechts 1,4% christen. 
Bid voor het Nepalese team dat 
de programma’s maakt en de luis-
teraars bezoekt. Bid om een groei 
van het aantal gelovigen en open 
harten bij het luisteren naar de 
programma’s.

21  Noord-Korea
Het land houdt nog steeds zijn 
grenzen hermetisch gesloten. 
Bid voor openheid en een bredere 
verspreiding van het Evangelie, 
zodat vele Noord-Koreanen 
bemoedigd worden. Vraag ook om 
volharding voor het team dat de 
programma’s maakt.

22  Oezbekistan
Verspreid door het land zijn kleine 
(huis)kerkjes. Bid voor de vaak 
jonge voorgangers die meerdere 
gemeenten dienen. Een deel van 
hen maakt al dankbaar gebruik 
van de TWR-audio, voor zichzelf en 
de gemeenteleden. Vraag God of 
Hij dit werk verder wil uitbreiden.

24  Roma
Ze worden gewantrouwd en  
onheus bejegend en voelen zich 
minderwaardig. Bid dat de TWR-
programma's de Roma laten weten 
dat ze kostbaar zijn in Gods ogen. 

23  Pakistan
Het team in Pakistan maakt vol 
enthousiasme programma’s en 
heeft ook voorzichtig contact met 
diverse luisteraars. Bid om moed 
en bescherming als ze op pad 
gaan om mensen te ontmoeten. 

15  Kenia
Hoewel er veel luisteraars zijn, 
durven weinigen persoonlijk te 
reageren op de Somalische pro-
gramma’s van TWR Kenia. Hooguit 
gebeurt dit via-via of onder een 
andere naam. Er is zelfs een groei-
end aantal ondergrondse kerken 
in het Somalische deel van Kenia. 
Bid voor deze verborgen gelovigen 
en hun geestelijke groei.

16  Koerden
In Zuidoost-Turkije maakt een 
klein enthousiast Koerdisch team 
programma’s in de Koerdische 
taal, voor online streaming én FM 
- een buitenkans in het Midden-
Oosten. De zender bereikt ook 
Noordoost-Syrië. Prijs God voor 
deze kans en bid om vrucht op dit 
werk.

17  Mali
De Toeareg staan meer open  
voor het Evangelie dan sommige 
andere moslimvolken in West-
Afrika. In Mali zijn dan ook de 
meeste kerken en voorgangers 
van dit volk. Bid dat alle Toeareg 
- een Arabische term voor ‘verlaten 
door God’ - het Evangelie mogen 
aanvaarden en daardoor waarlijk 
vrij mogen zijn. Zelf noemen ze zich 
liever Imohag: vrij man.

18  Mauritanië
Evangelisatie is verboden in 
Mauritanië. Toch verspreidt TWR 
er programma’s via audiospelers 
en via radio in de buurlanden 
Senegal en Mali. Zo komen 
Mauritaanse moslims tot geloof in 
Christus. Bid voor hun veiligheid 
en dat zij het Evangelie mogen 
doorgeven aan hun landgenoten.
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31  Turkije
Nu Turkije probeert de aardbevin-
gen te boven te komen, is er grote 
behoefte aan innerlijke rust en 
vrede bij de mensen. Dank de 
Heere voor onze Turkse partner-
organisatie die getuigt van de 
vaste rots Jezus, ook via media. 
Bid om een zegen als de technici 
moeten improviseren.
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Als je kilometers maakt door dit land - en dat doe je al snel 
want het is ruim tien keer zo groot als Nederland - dan zie je 
regelmatig een grote poort bij een van de toegangswegen tot 
een woonwijk. Waarom staat die poort er? 

Symbolisch
‘Zo’n poort staat symbool voor de mahalla en dat is meer 
dan de woonwijk.’ Mijn Oezbeekse reisgenoot en coördi
nator van TWR Oezbekistan gaat er goed rechtop voor zitten 
achter het stuur, tijdens een urenlange autorit. ‘De mahalla 
heeft een leider en is bepalend voor je dagelijkse leven. Als 
die leider je goedgezind is en de buren niet over je klagen, 
zit het wel goed. Maar als er bijvoorbeeld gezegd wordt dat 
je een afvallige bent, en de imam windt zich op, dan heb je 
de poppen aan het dansen. Ik mag niet klagen over de 
mahalla waar ik woon want onze buren zijn ons welgezind. 
Ze denken trouwens dat ik in de ICT werk. Maar ik ga je 
voorstellen aan een man die alles kwijtraakte door de 
mahalla.’

Communistisch
Voordat we hem ontmoeten, nemen we een korte duik in  
de geschiedenis. De middeleeuwse mahalla, een hechte  
traditionele gemeenschap, kreeg tijdens het communisme 
nieuw leven ingeblazen. De Sovjets dachten er niet aan zo’n 

Begraafplaats
Tot zover gaat het goed. Ze wonen ver bij een 
kerk vandaan ‘maar de radio was onze dominee’. 
Maar als Akmals tante overlijdt en blijkt dat zij 
ook christen werd, is de mahalla in rep en roer. 
Voor een ex-moslima is geen plek op de begraaf-
plaats. Akmal wordt erop aangesproken. Als  
hij terugkeert naar de islam dan valt er wel een 
mouw te passen aan de begrafenis van zijn tante. 
‘Ze kwamen om me heen staan in mijn eigen 
huis. Ze probeerden me terug te halen naar de 
islam, maar ik deelde het Evangelie met hen.  
Ik vertelde over Adam en hoe de zonde de wereld 
in kwam. En over Jezus, Zijn leven en hoe  
Hij onze zonde wegnam. Zij vroegen: “Had Jezus 
geen vader?” Ik voelde vrede in mijn hart toen  
ik met ze sprak. Ik zei: “Jullie hebben ouders.  
Zij zijn wie jij bent. Jezus heeft ook een Vader:  
de Hemelse Vader. Jezus kwam van het licht van 
God.” Hierna verlieten ze mijn huis. Ze zeiden: 
“De lucht is vervuild hier. Hij is omgekocht of  
de christenen hebben hem gehersenspoeld”.’

Zodoende wordt de tante begraven op een  
Russisch-orthodoxe begraafplaats. Dat is een 
schande voor elke Oezbeek. ‘Dus niemand van 
de mahalla kwam, ook niet om haar man en  
kinderen te condoleren.’ 

Dan hoort Akmal dat men naar zijn huis wil 
komen om hem definitief het zwijgen op te 
leggen en alles kort en klein te slaan. De meute 
komt inderdaad, nadat Akmal en zijn gezin 
gevlucht zijn. Ze maken alles kapot: het huis,  
de broeikas en de moestuin. 

Boven de mahalla uit
Dat Akmal elders een nieuw begin maakt, 
komt door de evangelist die hem eerder met  
het Evangelie had bereikt en voor SD-kaartjes 
had gezorgd. Hij maakt het mogelijk dat Akmal  
naar een Bijbelschool gaat en zorgt voor een 
huurwoning.

Nu woont de familie in een niet-vijandige 
mahalla. Maar hun geboortegrond en al hun 
bezit zijn ze kwijt. Is het geloof dit grote offer 
waard? Akmal kijkt verbaasd. ‘Natuurlijk.  
Eindelijk vond ik de waarheid! Hoe kan ik dat 
verloochenen? Ik wil Christus juist meer dienen.’

Over een luisteraar 
en een boze mahalla

OEZBEKISTAN

Help mee!
Steun het 
werk van  
TWR in

Centraal-Azië.

‘Als je de mahalla begrijpt, snap je onze positie als christenen beter.’ Toen dat tegen een 
TWR-medewerker werd gezegd, tijdens een reis door Oezbekistan, zag ze dit artikel voor zich. 

fijnmazig controlesysteem te ontbinden. Inmiddels zijn de 
Centraal-Aziatische landen postcommunistisch en wat 
betreft Oezbekistan is er van overheidswege iets meer  
vrijheid.

Maar de mahalla blijft belangrijk. Op z’n best pleit je bij de 
mahalla-leider met succes voor een nieuwe bushalte, of 
schiet iedereen te hulp bij nood. Maar op z’n slechtst kost 
het (bijna) je leven.

Als je christen wordt
Hoe dat kan, horen we van Akmal, een vijftiger met een 
stevige handdruk en twee gouden tanden. Met gevoel voor 
humor begint hij: ‘Ik werd christen op 27 november 2018  
om 9 uur in de ochtend en om 9 uur in de avond zat ik op 
het politiebureau. Na thuiskomst hoorden mijn gezinsleden 
dat ik Christus had gevonden, en zij hebben daarna allemaal 
Christus aanvaard. Ze zagen de verandering in mijn leven. 
In die tijd nam de politie onze telefoons in beslag, dus dat 
beperkte ons. Toen ik voor het eerst thuiskwam met een 
radio met SD-kaartje van TWR, gingen we luisteren. Mijn 
gezin en moeder zeiden: “Als die God jouw leven in een dag 
veranderde, zullen wij ook in Hem geloven.” Want ze 
kenden mij als iemand die soms drugs gebruikte en erg 
boos kon zijn.’ 

TWR maakt in Oezbekistan  
gebruik van onder andere:
• Middengolfzender
• Website in regiotalen
• App voor smartphones
• SD-kaarten die in radio’s gaan
• �Telegram, YouTube en andere  

sociale mediaplatforms

“Eindelijk vond ik  
de waarheid! Hoe kan 
ik dat verloochenen?”

Akmal

CENTRAAL-AZIËCENTRAAL-AZIË
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TWR zendt niet alleen 
uit in de landstalen maar 
ook in minderheidstalen  

in Centraal-Azië.



ETHIOPIË
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MIJN VERHAAL

Armin uit Iran
Het Iraanse gevangenisregime is hard, heel hard. Wat komt er terecht van een kind dat in zo’n gevangenis  
wordt geboren en meteen door haar moeder wordt verwaarloosd? Gedoemd om te mislukken, zeggen de  

statistieken. Maar haar adoptievader vertelt tijdens een conferentie van TWR een heel ander verhaal. 

‘Voordat ik ging geloven in Jezus, zocht ik op de radio naar 
informatie over Allah. Ik wist niets over het Evangelie.  
Toen ontdekte ik de uitzendingen van TWR en ook de  
conferenties die TWR houdt in de regio. Die zijn levens- 
veranderend geweest voor mij. Ik ben hier op deze conferen-
tie met mijn geadopteerde dochter. Haar leven laat zien  
hoe Jezus Christus de duisternis overwint. 

Ik had een andere christen leren kennen die in de gevangenis 
terechtkwam om zijn geloof. Hij belde me: “Er is hier op de 
vrouwenafdeling een baby. Haar moeder is veroordeeld tot  
25 jaar gevangenisstraf, beviel van het kind en nu verwaar-
loost ze het. Kun je proberen het kind eruit te krijgen?” 

Maar het was moeilijk door een wirwar aan regels. Toen ik 
eindelijk de baas van de gevangenis sprak, bleek het kindje 
ziek te zijn. ‘Neem haar mee en breng haar over 15 dagen 
terug’, zei hij. Toen we terugkwamen, mocht ik haar toch 
houden. Ze was toen 1 jaar en 4 maanden. Ze wilde iedereen 
omhelzen, noemde iedereen mama en papa. Ze probeerde 
zichzelf te redden. Voor mij als eenvoudige en alleenstaande 
man was het een grote taak om in mijn eentje voor een klein 

kind te zorgen. Maar het was Gods wil en ik bad tot God  
om hulp. Eigenlijk heeft ze drie oudere zussen. Een is gehan
dicapt en zit in een inrichting, een is getrouwd met een man 
die 50 jaar ouder is dan zij, en een pleegde zelfmoord.

Ze is nu een vrolijke meid van 13. Contact met haar moeder  
is er niet. Die heeft nauwelijks gevoelens voor haar omdat ze 
al zo lang in de gevangenis zit. Hier op de conferentie is dat 
anders. De mensen houden van haar. Ik ben hier heel graag. 
Het is mijn 17de keer, en voor mijn dochter de vijfde keer.  
Het kost ons 45 uur reizen om hier te komen. Ik laat haar 
altijd zelf beslissen, maar ze komt graag mee.

Toen ik een keer na een conferentie door Teheran kwam,  
op weg naar huis, arresteerde de inlichtingendienst me.  
Ze zeiden: “Jij bent christen geworden en daarom heb je niet 
het recht om voor dit meisje te zorgen.” Terwijl ik vastzat, 
gingen ze naar haar moeder in de gevangenis en zeiden:  
“Je hebt dit meisje aan de verkeerde persoon gegeven want  
die man is christen.” Maar haar moeder werd boos en zei: 
“Bemoeien jullie je met je eigen zaken. Dit is mijn kind en  
ik geef het aan wie ik wil. Die man zorgt voor haar.”’
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Help mee!
Steun het 
werk van  
TWR in
Ethiopië

Hoopvolle berichten uit Ethiopië, 
ondanks grote uitdagingen 

Welke mogelijkheden heeft TWR? 
Het is in Ethiopië verboden religieuze programma’s uit  
te zenden via FM. TWR maakt daarom gebruikt van een  
kortegolfzender in Swaziland. Radio is in Afrika heel belang-
rijk en ondanks dat de ontvangst van de korte golf niet altijd 
even helder is, wordt er goed naar de uitzendingen geluis-
terd. Daarnaast is het team twee jaar geleden begonnen  
met internetuitzendingen. Een mooie aanvulling voor  
met name de inwoners van steden die vaak over internet 
beschikken. De respons via kanalen als Facebook en 
Whatsapp neemt toe. 

Toekomstplannen
Het TWR-team wil verder gaan met het digitaliseren van 
oude programma’s om ze via internetkanalen beschikbaar 
te maken. Tegelijkertijd gaan de uitzendingen via korte golf 
gewoon door, want daar wordt veel naar geluisterd. Ook wil 
het team audiospelers verspreiden via bijvoorbeeld scholen, 
omdat blijkt dat mensen de behoefte hebben in groepen te 
luisteren. 

EEN LAND WAAR DE PROBLEMEN ZICH OPSTAPELEN

Ethiopië wordt sinds 2020 geteisterd door gewapende conflicten in de Tigray-regio. De onrust doet de  
economie geen goed en de inwoners hebben te maken met hoge inflatie. In het zuiden heerst bovendien  

hongersnood als gevolg van de aanhoudende droogte. De invloed van de radicale islam neemt toe en  
christenen worden regelmatig aangevallen door geradicaliseerde moslims. Ook hebben christenen in  
islamitische plattelandsgebieden vaak geen toegang tot gemeenschapsvoorzieningen. Dat moslims in  

deze zware omstandigheden toch tot geloof komen, is een teken van Gods bijzondere trouw! 

Luisteren gebeurt in het geheim.  
Of toch niet?
De Ethiopische moslimgemeenschap kent een grote  
groepscontrole en er heerst wantrouwen ten opzichte van 
het christendom. Wie naar de uitzendingen luistert, houdt 
dit daarom geheim voor anderen. Des te wonderlijker is het 
volgende getuigenis: 
‘In de avond, na onze uitzending via de radio, werden we gebeld 
door een groepje van acht luisteraars; allen moslims. Ze stelden 
vragen over het christelijk geloof.’

Het is bijzonder dat deze mensen als groep naar de  
uitzendingen luisterden, maar dat zij vervolgens ook als 
groep contact zochten met het team is uitzonderlijk.  
Nog wonderlijker is wat vervolgens gebeurde: 
‘Gedurende een week voerden we gesprekken met de mensen  
uit deze groep. Uiteindelijk hebben zij allemaal Christus  
aangenomen en wilden zij zich laten dopen. Dit groepje  
stond weer in contact met anderen en ook uit die bredere groep 
kwamen mensen tot geloof!’

Indrukwekkende  
cijfers 

Er kwamen in 2022  
meer dan 2000 nieuwe 

gelovigen bij, meer 
dan 400 moslims  

lieten zich dopen en  
we ontvingen per 

uitzending minimaal  
50 telefoontjes.
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TWR in oorlogstijd: 
EEN UPDATE OVER OEKRAÏNE

De Russische invasie van Oekraïne in februari 2022 en de daaropvolgende hevige strijd heeft een  
totale ommekeer teweeggebracht in het werk van TWR in Oekraïne en de omliggende landen.  

De inkomsten uit eigen land vielen weg, terwijl de verschillende TWR-teams juist geconfronteerd werden 
met toenemende kosten. Een noodfonds van de internationale TWR-organisatie bracht weer wat licht  
aan de horizon. Daardoor konden de uitzendingen onverminderd doorgaan of zelfs worden uitgebreid,  

met een boodschap die aansluit op de hedendaagse harde werkelijkheid.

Uw nalatenschap 
kan levens veranderen
In dit magazine leest u verschillende verhalen van mensen van wie  
het leven compleet is veranderd door de kracht van het Evangelie.

Bijvoorbeeld van Akmal en zijn gezin in Oezbekistan 
(pagina 16 en 17). Of van de nog jonge Veena in Nepal  
op de pagina hiernaast. Geld of goed heeft ze nauwe-
lijks, maar wát ze heeft ontvangen, wil ze ook weer 
doorgeven. Zij wil niets liever dan anderen vertellen 
over het Goede Nieuws. TWR deelt die missie. En u? 
Met uw gift of nalatenschap - klein of groot - kunt  
u helpen onze gezamenlijke missie te realiseren:  
laat het Evangelie overal horen!

Drie miljard mensen hebben nog nooit het Evangelie 
gehoord. TWR brengt het Evangelie van Jezus Christus 
in 190 landen en ruim 300 verschillende talen. TWR- 
programma’s bereiken mensen in gesloten landen, in 
slecht toegankelijke gebieden en mensen die analfabeet 
en/of digibeet zijn. Uw gift of nalatenschap kan levens 
veranderen. Wanneer er geen testament is, gaat de 
erfenis naar de directe familie. Maar als u (een deel van) 

uw nalatenschap wilt schenken aan een goed doel  
zoals TWR, dan kan dat ook. Op die manier helpt u om 
het Evangelie via de media te blijven doorgeven, zoals 
aan Veena in Nepal. Voor haar en de mensen in haar 
directe omgeving is uw nalatenschap een erfenis  
met eeuwigheidswaarde!

Belastingvrij
Omdat TWR als goed doel erkend is, hoeft TWR geen 
successierecht (erfbelasting) te betalen. Uw erfdeel  
of legaat wordt dus volledig aan de wereldwijde  
verkondiging van het Evangelie besteed.

Vragen
We kunnen ons goed voorstellen dat u vragen over  
dit onderwerp heeft. U kunt voor meer informatie 
contact opnemen met Hubrecht Smits: 0342-478432 
of via info@twr.nl.

Help mee! Uw bijdrage telt

TWR brengt het Evangelie bij luisteraars wereldwijd. 
En maakt hierbij gebruik van moderne media: 
livestream op internet, de TWR-app, podcasts, 
radio-uitzendingen bij christelijke omroepen en  
bij niet-christelijke FM-zenders, USB-sticks en 
SD-kaarten, digitale (DAB+) en traditionele radio-
frequenties, SW-zenders (korte golf), en meer.

Dankzij al deze middelen klinkt overal op aarde  
het Evangelie. Soms zelfs voor het eerst!

Steun ons financieel en maak mede mogelijk dat we 
programma’s kunnen blijven maken en uitzenden! 
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NALATEN

Het verhaal van Veena*

HET EVANGELIE ONTVANGEN… EN WEER DOORGEVEN

‘Ik heb veel 
zegeningen 
ontvangen 

sinds ik 
luister.’

Het is het land van de Mount Everest en het Himalaya-gebergte. De imposante bergtoppen  
steken boven het wolkendek uit als je over Nepal vliegt. In dit prachtige land is slechts 1,4% 

van de bevolking christen. Het aantal christenen groeit echter elk jaar!

Veena groeit in haar geloof en haar gezicht straalt van 
blijdschap als ze vertelt over Jezus. Ze is nog jong, maar voor 
haar is het duidelijk dat een hoopvolle toekomst alleen bij 
Jezus te vinden is. Korte tijd later krijgt TWR bericht dat 
Veena inderdaad is gedoopt. Een langgekoesterde wens  
gaat in vervulling.

Ze kan niet zwijgen over de boodschap die ze gehoord 
heeft en blijft er anderen over vertellen. Zo moedigt ze 
haar leeftijdgenoten aan om ook naar de radio te luisteren, 
omdat ze de programma’s van TWR erg mooi vindt. 
Sommigen zijn inderdaad gaan luisteren, maar anderen 
hebben er geen behoefte aan. 

Nepal is weer een christen rijker! En wie weet is er op een 
dag een kerkje in haar dorpje, doordat dit jonge meisje 
begon te luisteren naar de programma’s van TWR én het 
Goede Nieuws weer doorvertelde. 

* Veena is niet haar echte naam

Ergens in het oosten van Nepal ontmoeten enkele TWR-
medewerkers een jong meisje. Ze schatten haar ongeveer 
vijftien jaar oud. Zelf weet ze haar leeftijd niet precies, 
want het staat niet geregistreerd. Ze is namelijk een 
onaanraakbare. Ze behoort niet tot een van vier kasten uit 
het hindoeïsme, maar is een ‘outcast’. Een buitenbeentje, 
iemand die overal buiten valt. Daar kun je niks aan doen, 
want het is ‘karma’ in welke positie je geboren wordt.  
Ze zal dus haar hele leven een onaanraakbare blijven.

Sinds een jaar luistert Veena* naar het programma  
Hoop voor Vrouwen en andere programma’s van TWR. 
Ze heeft een mobieltje waarop ze naar FM-zenders kan 
luisteren. Ze vertelt dat de programma’s haar geraakt 
hebben, dat ze er door is veranderd. ‘Ik heb veel zegeningen 
ontvangen sinds ik luister. Het is heel leerzaam en goed 
en ik geloof dat deze programma’s ook voor veel andere 
mensen tot zegen kunnen zijn.’

Veena heeft contact met een voorganger en ze geeft aan dat 
ze graag gedoopt wil worden. Hij moedigt haar aan te blijven 
luisteren naar de programma’s en Bijbel te lezen. Vooral 
onaanraakbaren zijn kwetsbaar als ze christen worden, want 
ze kunnen verstoten worden door hun familie. Dan hebben 
ze helemaal niemand meer. 

NEPAL
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‘Sinds ik deze 
zender heb 

ontdekt, verander 
ik de frequentie 

niet meer.’ 
Een luisteraar 

in Senegal



Hoop voor Jemen 
terwijl de wereld faalt

stelt, beantwoorden ze toegewijd. Zo hebben ze het over  
de betrouwbaarheid van de Bijbel als Woord van God;  
over de waarheid van Jezus en dat Hij de enige redding is. 

Uiteindelijk, na weken van contact, schrijft Abdelsadik:
‘Ik voel de eerlijkheid en waarheid in jullie woorden voor 
mij. Ik voel me dicht bij jullie en ik geloof dat jullie mensen 
zijn die door God naar mij zijn gestuurd. Ik wil ook eerlijk 
zijn tegen jullie. Ik ben wel overtuigd, maar iets weerhoudt 
me ervan om Jezus aan te nemen. Misschien mijn angst om 
mijn traditionele overtuigingen en cultuur te verlaten.  
Misschien angst voor mijn familie… Ik wil Jezus aannemen 
omdat ik nu geloof dat Hij de enige weg naar God is, maar  
ik maak me zorgen. Daarom wil ik jullie vragen voor mij  
te bidden.’

Bid mee!
Het contact met Abdelsadik gaat door. 
Wil je meebidden voor hem en voor Jemen?

Abdelsadik houdt zijn smartphone met beide handen vast 
en tikt op hoog tempo met zijn duimen de woorden in. Hij is 
geïrriteerd. Het is al erg genoeg dat Jemen kapotgaat aan de 
oorlog en dat de wereld Jemen vergeet. Maar nu zijn er ook 
nog Jemenieten die de islam afvallen. ‘Na het volgen van 
jullie Hoop voor Jemen-uitzendingen en Facebookpagina, 
denk ik dat jullie het helemaal mis hebben om te denken 
dat Issa (Jezus) een God is. Hij is alleen maar een profeet!’

Gespannen wacht hij op antwoord. Dat ze aan de andere 
kant vriendelijk reageren en met hem in dialoog willen, 
betekent niet dat hij dat ook wil. Hij vuurt koranvers na 
koranvers op hen af. Bijna een week lang heeft zijn agres
siviteit de overhand. Maar dan verandert er iets. Hij denkt 
bij zichzelf: ‘Wat merkwaardig dat ze mijn woede en  
agressie beantwoorden met invoelingsvermogen. Ze zijn 
wel anders, die christenen.’ 

Daarom vraagt hij of ze hun geloof in Jezus en de Bijbel  
dan toch maar eens willen uitleggen. Elke vraag die hij  

'ZE ZIJN WEL ANDERS, DIE CHRISTENEN.’

Kleine SD-kaartjes, 
grote plannen 
Onze Jemenitische collega heeft versterking 
gekregen van een actief groepje vrijwilligers.  
Samen hebben ze een netwerk van gelovigen 
in Jemen dat ze inzetten om SD-kaartjes te 
verspreiden. Daar is vraag naar. Daarom is het  
plan om in 2023 duizenden SD-kaartjes te geven 
aan (nieuwe) gelovigen en geïnteresseerden. 

Welke onderwerpen heeft de 
programmamaker zoal recent behandeld?
• Wie is Jezus? (serie)
• Jezus De Mens (serie)
• Waarom de menswording? (serie)
• Hoe kan je God kennen? (serie)
• Gods wet voor Zijn schepping (serie)
• De wereld faalt
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JEMEN KORT NIEUWS

JEMEN

• �Aantal SD-kaartjes 

200+*

• �Internetstream 

2065 luisteraars*

*Resultaten Jemen 2e helft 2022.

• �Facebook + Instagram 

10375 interacties*

• �Algemene Arabische website  

www.arabicprograms.org

Hoe bereiken we Jemen?*

• �Podcasts 

800 downloads*
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Op huisbezoek 
in Senegal
TWR West- & Centraal-Afrika en het tot  
voor kort enige christelijke FM-radiostation  
in Senegal hebben de handen ineengeslagen 
om plattelandsgemeenschappen in de regio  
te bereiken met Bijbelse boodschappen  
die levens veranderen. Zo wordt het TWR-
programma De Weg naar Rechtvaardigheid  
in de taal van de Serere uitgezonden. Maar  
de inzet gaat verder. Het afgelopen jaar ging 
een team van het radiostation op pad om  
luisteraars te bezoeken en radio’s uit te delen. 
Tijdens die ontmoetingen werd duidelijk: de 
uitzendingen hebben impact. Er werd verteld 
dat het station gezinnen dichter bij elkaar 
brengt en zorgt voor een band van liefde 
tussen buren. ‘De meerderheid van ons dorp 
is moslim, maar iedereen luistert naar uw  
programma’s. Ik ben de grootste fan!’ ‘Sinds  
ik deze zender heb ontdekt, verander ik de  
frequentie niet meer.’ Geroerd door het  
bezoek getuigden luisteraars hoe ze zijn  
veranderd: ‘Nu ben ik ervan overtuigd: Jezus is 
liefde en ik vertrouw mijn gezin aan Hem toe!’

Aangenaam verrast
Een niet-gelovige manager van een van de 
Russische FM-stations die TWR-programma’s 
uitzendt, schreef: ‘We kregen telefoontjes 
van luisteraars die wilden weten wanneer 
ze een bepaald citaat uit jullie programma's 
konden horen. Ook mijn vrienden belden me 
en vertelden dat ze aangenaam verrast waren 
door de programma’s. Mijn kennissen en de 
luisteraars zijn dus positief, sommigen zeggen 
regelmatig te luisteren naar een specifiek 
programma dat u produceert. Ik vind de 
programma's aardig, leerzaam en informatief.’

Help mee!
Steun het 
werk van  
TWR in
Jemen.
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Missie & Media kinderpagina

Hallo! Ik ben Joek van TWR. 
Speciaal voor kinderen leg ik uit  
wat TWR doet. Lees maar mee!

joek

KINDERPAGINA

Speurtocht
Wil je meer weten over 
TWR? Kom dan met je 
gezin of klas naar Barneveld 
en bezoek Missie & Media! 
Ga je samen met mij mee 
op speurtocht?

Speurtocht
         door Missie & Media

Dit boekje is van:

Kraak de code!
               in Missie & Media

Dit boekje is van:

Brief uit Indonesië

Hallo! Ik ben Jeremia en ik ben 
11 jaar. Ik woon in Batu, dat is in 

Indonesië. Mijn moeder luistert heel 
graag naar het vrouwenprogramma 
van TWR. Ze leert daar heel veel van 

en ik vind het fijn dat ze luistert.  
Ze is erg lief en dat is best bijzonder. 

De meeste moeders slaan hun 
kinderen als ze boos zijn, maar mijn 
moeder doet dat niet. Ze is heus wel 

eens boos op mij, maar ze zal me nooit 
vernederen waar mijn vriendjes bij 

zijn. Mijn moeder houdt van de  
Heere Jezus en dat merk ik elke dag. 

Heb jij ook zo’n moeder?

Groetjes, Jeremia

  Rebus
TWR verandert het leven van mensen. Daarover kun je in dit magazine 
veel lezen. Wil je weten waar je nog meer over TWR kunt beleven?  
Los dan deze rebus op! 

Is het jou gelukt om de rebus op te lossen?  
Stuur je antwoord voor 31 augustus 2023  
naar joek@twr.nl en vermeld erbij welke  
van de volgende prijzen jij wilt winnen!

Prijzen 
• XXL-kleurplaat
• Familieticket Missie & Media
• Boek Niet te geloven van Eeuwoud Koolmees
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Spreekbeurtenpakket
Ben je ook zo onder de indruk van 
de verhalen en het werk van TWR? 
En houd jij toevallig binnenkort je 
spreekbeurt op school? Vraag dan 
nu het spreekbeurtenpakket van 
TWR aan (met een grote opwind
radio om aan je klas te laten zien!) 
en vertel jouw klas alles over TWR. 
Misschien woon je wel in de buurt 
van Barneveld en kun je met je  
klas als afsluiting van je spreek-
beurt op bezoek komen in Missie  
& Media. Meer informatie over het 
spreekbeurtenpakket vind je hier: 
twr.nl/joek

Informatiepakket voor spreekbeurten en werkstukken

In dit pakket vind je informatie over:

•  Wat doet TWR?
•  De geschiedenis van TWR
•   Hoe kun je luisteren naar programma’s  

van TWR?
•  Wat kun je doen voor TWR?
•   Het belevingscentrum van TWR
•   Tips voor je spreekbeurt of werkstuk

Hallo, ik ben Joek!
Ik wil je graag meer vertellen over TWR. In dit informatiepakket vind 
je allerlei informatie. Deze informatie kun je gebruiken als je een 
spreekbeurt gaat houden of een werkstuk wilt maken over TWR.

Wil je nog meer weten of heb je een vraag?  
Stuur dan een mailtje naar joek@twr.nl
 
Veel succes met je spreekbeurt of werkstuk!

Wil jij ook wat  
doen voor TWR? 
Download dan nu de  
spaarkaarten op twr.nl/joek en  
ga aan de slag! Hier vind je ook  
leuke kleurplaten over Joek.

Spaarkaart
TWR (Trans World Radio) wil de wereld bereiken met het Evangelie van  Jezus Christus door middel van radio en andere media zoals internet,  zodat levens blijvend veranderd worden. In meer dan 300 talen en dialecten luisteren miljoenen mensen uit 190 landen naar programma’s van TWR. 
De mensen die luisteren naar programma’s van TWR doen dat op verschillende manieren. De een luistert naar een radio, de ander luistert naar een programma  via internet of via een app op een smartphone. Zo kost een SD-kaart meer dan de app op een smartphone. Maar het belangrijkste is, dat ieder op zijn manier kan luisteren.

  Help jij mee sparen? 

Ga met deze spaarkaart langs je familie en bekenden. Als je alle vakjes hebt afgekruist, heb je 10 euro opgehaald voor TWR. Nu kunnen nog meer mensen luisteren naar een programma van TWR!

Deze kaart is van:

Groep:  

Internet 
€ 0.50

1 minuut 
zendtijd 

 via FM € 1.25

SD-kaart 
€ 2.00

App 
smartphone  

€ 1.00

1 minuut 
zendtijd 

 via FM € 1.25Radio voor een 
luistergroep 

€ 1.50

USB-stick 
€ 2.50

€ 10,-

Heb je de kluskaart vol? 
Maak dan het geld  

over naar TWR. 
IBAN NL75 ING 00007723 42

o.v.v. Spaarkaart [je naam]
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De oplossing is:

Wat een 
herrie!

Tuurlijk! Ze maken 
radioprogramma’s over God 
en de Bijbel die over de hele 
wereld te beluisteren zijn!

Dat is inderdaad 
belangrijk werk ...

Wat ga 
je doen?

Genoeg geoefend. Ik ga 
de straat op. Niets vergeten? 

Versterker, headset...

Maar ik weet niet of 
jij daar geld voor krijgt . 

Je speelt nogal hard.
Als je iets beters weet, dan 
moet je het maar zeggen.

Heeft TWR geld 
nodig dan?Ik ga geld inzamelen 

voor TWR door op straat 
muziek te maken. 

Heeft TWR geld 
nodig dan?

Koop 
oordopjes 
en steun 

TWR!
   € 10,- 

  per paar

Dat werkt 
uitstekend!

Voor 
jong 

én 
oud!

Gezinsticket voor 
Belevingscentrum 
Missie & Media.

Laat het Evangelie overal horen!

Voor 
jong 

én 
oud!

Gezinsticket voor 
Belevingscentrum 
Missie & Media.

Laat het Evangelie overal horen!

Vind alles over Joek  
op twr.nl/joek of  

scan de QR-code!

twr.nl/missie-media
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Luister ook zelf naar TWR
Ben je al bekend met de programma’s van TWR in Nederland en Vlaanderen? We hebben een 
groot, gevarieerd aanbod. Wanneer en via welk kanaal kun je die programma’s beluisteren? 

 
GROOT NIEUWS RADIO
24/7 internetstream + DAB+ 

grootnieuwsradio.nl

•  �Op Weg met de Bijbel 
Maandag t/m vrijdag om 05:25 en 22:00 uur

•  �TWR-bijdrage aan ochtendprogramma Brandstof 
Eens per maand.

  
WILD FM HITRADIO
FM Noord-Holland + Flevoland  |  
DAB+ Randstad  |  24/7 internetstream 
wildfm.nl

•  �De Bijbel Door (Kort) 
Maandag t/m vrijdag om 5:30 uur (en 23:00 uur)

•  �WILD Faith 
Woensdag en zondag (herhaling) om 20:00 uur 

Verschillende mooie TWR-programma’s zijn  
ook te beluisteren via andere omroepen. 

TWR – VLAANDEREN
Podcasts + 24/7 internetstream
twr.be | TWR-app | diverse podcast-
platforms (o.a. Spotify, Apple Podcast  
en SoundCloud)

Op vaste tijden via onze internetstream:
•  �Door de Bijbel  

Maandag t/m vrijdag om 7:00 en 19:00 uur 

Voor Nederland en Vlaanderen heeft 
TWR een app ontwikkeld. Hiermee  

kunt u 24/7 luisteren naar de streams 
van TWR en krijgt u toegang tot onze  
unieke collectie van meer dan 5000 

podcasts. TWR heeft een enorme 
database met oud en nieuw luister­
materiaal. Bijbelstudies en boeiende 
geloofsgesprekken voor persoonlijke 

studie, Bijbelkring en vereniging.  
En bijna dagelijks worden er nieuwe 

podcasts toegevoegd.

De Bijbel Door -  Bijbelboek Zacharia
Met Cor Weeda

Download
direct 
de app!

Met de TWR-app 
heeft u al deze mooie 
podcasts voortaan 
binnen handbereik!

Scan me

 
REFORMATORISCHE OMROEP
24/7 internetstream 
reformatorischeomroep.nl

•  �Op Koers 
Woensdag om 8:00 uur

•  ���God kent geen problemen alleen plannen 
Zaterdag om 20:00 uur 

Reformatorische Omroep

PMS 144 C
CMYK 0-48-100-0
RGB #F29300

PMS Hexachrome Black C
CMYK 1-1-1-100
RGB #1B1B1F Font: 

Ubuntu Bold

  
CHRISTELIJKE OMROEP
24/7 internetstream
christelijkeomroep.nl

•  �De Bijbel Door 
Maandag t/m vrijdag om 7:00 en 19:00 uur

•  �Volg Mij 
Maandag t/m vrijdag om 21:30 uur 

•  �Aad van de Sande  
Zaterdag en zondag om 21:30 uur

•  �Corrie ten Boom  
Zondag om 8:30 uur 

Luister mee!

Verder kun je via onze stream op 
wisselende tijden en via onze audiotheek, 

app en diverse podcastplatforms ‘on 
demand’ luisteren naar programma’s als: 

Melk & Honing  |  Sta op en Schitter  |
Doordenkers  |  Kerk in Zicht |   

Op zoek naar Livingstone  |  en meer…

WILD Faith is een twee uur durend, christelijk 
live-programma van TWR op WILD FM, een 

seculiere popzender in de Randstad en omge­
ving. Dit is een bijzondere kans om mensen die 
weinig of niets van het christelijk geloof weten 

te bereiken! WILD Faith laat eigentijdse 
gospelmuziek horen. De presentatoren Joost 
Bastiaans en Marije van de Berg combineren 

dat met een goed gesprek met een studiogast 
over wie Jezus is in zijn of haar dagelijks leven.

twr.nl/wild-faith

O
p 

zo
ek

 naar Livingstone

OP ZOEK NAAR LIVINGSTONE  
De tijdsgeest lijkt door de jaren heen 
het beeld te bepalen dat wij hebben van 
David Livingstone (1837–1901). Een 
eenvoudige zendeling of een Victoriaanse 
beroemdheid? Een mythische ontdekkingsreiziger 
of een driftige avonturier? Afschaffer van de sla-
vernij of imperialist? Verteller Stephan De Feyter 
neemt zijn luisteraars mee op zijn zoektocht naar 
het echte verhaal over Livingstone. Gebaseerd op 
een biografie van de schrijver Tim Jeal over deze 
bekende Schot. 
twr.be

 
TWR – NEDERLAND
Podcasts + 24/7 internetstream
twr.nl/podcast | TWR-app |  
diverse podcastplatforms (o.a. Spotify,  
Apple Podcast en SoundCloud)

Op vaste tijden via onze internetstream:
•  ��De Bijbel Door  

Maandag t/m vrijdag om 6:30 en 19:30 uur
•  �Op Weg met de Bijbel 

Maandag t/m vrijdag om 14:00 en 22:00 uur 

 
OP KOERS 
Het hele leven staat bol van de keuzes: 
studiekeuze, beroepskeuze, partner-
keuze, pensioenkeuze, etc. Hoe maak  
je als christen die keuzes? Hoe ontdek je Gods 
leiding? Wat is roeping? En wat is dan jouw roeping? 
In deze 52-delige podcastserie behandelt TWR-
directeur Hubrecht Smits dit onderwerp aan de 
hand van Bijbelstudies en hedendaags praktijk
voorbeelden. Op Koers geeft handvatten bij het 
maken van Bijbelse keuzes. Praktisch en prikkelend! 
twr.nl/op-koers

Verder kun je via onze stream op 
wisselende tijden en via onze audiotheek, 

app en diverse podcastplatforms ‘on 
demand’ luisteren naar programma’s als: 

Corrie ten Boom  |  Op Koers  |   
TWR Wereldreis  |  Leven met God  |  

Luisterverhalen  |  Wie je bent in Christus  |   
Pastorale cursus met Aad van de Sande  |  

Volg mij  |  Wild Faith  |  en meer…

 
TWR WERELDREIS 
Waarom hangt de Chinese overheid 
‘slimme camera’s’ op bij kerken? Hoe 
worden Iraanse taxichauffeurs ingezet 
bij de verspreiding van het Evangelie? En waarom 
riskeert een zendeling in Israël een flinke boete? 
TWR Wereldreis neemt de luisteraar mee op een 
informatieve audioreis door de wereld van inter
nationale mediazending. In iedere aflevering wordt 
een specifiek thema besproken en komen verschil-
lende leuke wetenswaardigheden aan bod. De eerste 
series afleveringen staan in het teken van China en 
Israël. Pak je koptelefoon en ga mee op reis!
twr.nl/wereldreis

ChinaChina

DOOR DE BIJBEL
De podcastserie Door de Bijbel, met 
Patrick Couchement, is de Vlaamse 
versie van de wereldberoemde serie 
Thru The Bible van Dr. J. Vernon McGee. De hele 
Bijbel wordt systematisch bestudeerd in meer dan 
1250 afleveringen van 30 minuten; van Genesis 1 
tot Openbaring 22. Deze eigentijdse Bijbelstudie
serie helpt de luisteraars een goed begrip te krijgen 
van de Bijbel in zijn geheel. Tegelijkertijd neemt  
het hen mee in een verdiepende reis door de  
afzonderlijke Bijbelboeken. Dit hele project wordt  
in 2023 voltooid! 
twr.be

Door de Bijbel
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Ben jij die professional die zijn/haar vaardigheden op het 
zendingsveld wil inzetten om samen met TWR het Evangelie 
te laten horen via moderne media? 

Laat het Evangelie overal horen!

TWR zendt uit!

twr.nl

Voel jij je geroepen 
te helpen bij 

de verkondiging 
van Gods Woord 
in het buitenland?

Werk mee! 
TWR is een internationale zendingsorganisatie die christelijke 
programma’s uitzendt in 190 landen en meer dan 300 talen! 
Dit is mogelijk door de inzet van lokale medewerkers. Waar 
nodig worden zij ondersteund door Nederlandse deskundigen, 
bijvoorbeeld op het gebied van: technische ondersteuning en 
onderhoud, IT, grafische vormgeving, audio- en videoproducties, 
communicatie, administratie, en nog veel meer...

Meer weten over werken voor  
TWR in het buitenland?
Bekijk onze actuele vacatures  
op twr.nl/werken-bij-twr. Neem 
contact op met Aafke Woudstra.  
Bel 0342-478432 of mail naar 
aafkewoudstra@twr.nl.

Zendingswerkers 
gezocht! Bekijk 

onze actuele 

vacatures op 
twr.nl/

werken-bij-twr


